
72ste	Bedevaart	van	BREENDONK	–	Bedevaart	van	22	Sep	2016	
	
Mijnheer	de	Vertegenwoordiger	van	de	Koning,	
	
	
Mijnheer	de	Minister,		
	
Madame	et	Monsieur	l’	Ambassadeur,	
	
Messieurs	le	Ministre,	
	
Mijnheer	de	Generaal,	Chef	van	Defensie,	
	
Mijnheer	de	Burgemeester	
	
Heren	Generaals,	
	
Dames	en	Heren,	in	uw	respectievelijke	titels,	graden		en	
hoedanigheden,	
	
	
Het	is	voor	mij	een	eer	en	een	genoegen	u	allen,	hier	in	Breendonk,	te	
kunnen	verwelkomen	in	het	Gedenkteken	dat	een	ontmoetingsplaats	
en		een	herinneringsplaats	is,	maar	vooral	een	symbool	op	nationaal	
grondgebied,		van	het	lijden	van	alle	politieke	gevangenen.	
Deze	 instelling	moet	dit	blijven	en	de	herinnering	onderhouden	van	
het	lijden	van	al	diegenen	die	zich	onbaatzuchtig	hebben	ingezet,	met	
heel	zware	risico’s,	om	zich	te	verzetten	tegen	een	agressor	met	een	
onaanvaardbare	ideologie	die	de	basisprincipes	van	de	democratie	en	
van	de	mensenrechten	negeerde.	
	
Je	 tiens	 tout	 particulièrement	 à	 acceuillir	 tous	 les	 prisonniers	
politiques	 ici	 présents	 ainsi	 que	 leur	 famille,	 qu’ils	 soient	 ou	 non	
anciens	de	Breendonk,	car	ce	fort	est	et	doit	rester	le	symbole	sur	le	
territoire	national		de	la	souffrance	de	tous	les		prisonniers	politiques..	



	
Ik	 wens	 ook	 de	 personeelsleden,	 de	 gidsen,	 de	 leden	 van	 de	 VZW	
“Vrienden	van	Breendonk”	en	van	de	vereniging	“		De	oud	gevangenen	
en	 weduwen	 van	 Breendonk,	 kinderen	 en	 	 sympathisanten”	 te	
bedanken	voor	hun	aanwezigheid,	maar	vooral		voor	hun	inzet	en	hun	
belangrijke	steun	aan	deze	instelling.	
	
De	toekomst	is	aan	de	jeugd	en	het	is	steeds	belangrijker	dat	de	fakkel	
van	de	herinnering	gedragen	en	ondersteund	wordt	door	de	 jeugd,			
hier	vertegenwoordigd	door	het	ere-	detachement	van	de	KMS,	door	
de	scouts	van	de	1ste	zeescouts	FOS	en	de	17de	eenheid	Prins	Albert	uit	
Antwerpen	ainsi	que	par	les	scouts	de	l’	AFS	de	Bruxelles.	
	
N’oublions	pas	non	plus	 les	 représentants	de	 cette	même	 jeunesse	
que	 sont	 les	 élèves	 et	 professeurs	 du	 Collège	 du	 Sacré-Coeur	 de	
Ganshoren	 en	 	 de	 leerlingen	 en	 leerkrachten	 van	 het	 Vrij	 Instituut	
Buitengewoon	 Secundair	 Onderwijs	 uit	 Waregem	 en	 van	 het	
Koninklijk	 Atheneum	 van	 Anderlecht,	 	 die	 deze	 voormiddag	 het	
Gedenkteken		bezocht	hebben.	
	
Je	 tiens	 également	 à	 acceuillir	 et	 à	 remercier	 publiquement	 les	
représentants	des	généreux	donateurs	et	sponsors	qui	permettent	au	
Mémorial	de	remplir	sa	mission,	malgré	la	carence	de	moyens	qui	se	
fait	de	plus	en	plus	sentir.	 Leur	appuis	 substantiels	 rend	possible	 le		
renouvellement	de	la	museologie.	
	
Mijnheer	de	Minister,	Generaal,	 Ik	wil	Defensie	nogmaals	bedanken	
voor	 de	 geleverde	 steun,	 zowel	 voor	 de	 organisatie	 van	 deze	
plechtigheid	 als	 in	 andere	 omstazndigheden.	 Mijn	 dank	 gaat	 meer	
bepaald	 naar	 de	 Provinciecommandant	 en	 naar	 het	 11de	 	 Bataljon	
Genie	 die	 ons	 blijven	 steunen,	 ondanks	 de	 drukke	 operationele	
noodwendigheden.	
Mijnheer	 	de	Minister,	wij	 geloven	 in	het	projekt	 van	War	Heritage	
Institute	waarvan	dit	Gedenkteken	deel	moet	uitmaken.	
	



La	rationalisation	envisagée	doit	permettre	de	mieux	mettre	en	valeur	
et	d’accentuer	la	Mémoire	de	cette	période	de	notre	histoire,	avec	ses	
exactions,	 que	 nos	 jeunes	 n’ont	 heureusement	 pas	 connu	 et	 ne	
devraient	jamais	connaître.		
	
Ik	dank	U	–	Je	vous	remercie.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


